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Ook simpele ingrepen in de 
publieke ruimte kunnen een 
wereld van verschil maken. Een 
waterkraan op een stadsplein 
bijvoorbeeld kan in de zomer al 
snel een openluchtbadkamer 
worden voor een vijftigtal dak- 
of thuislozen. De Brusselse vzw 
Toestand maakt er werk van.    
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B I E  VA N C R A E Y N E S T   [  V Z W  TO E S TA N D  ]

Geen duidelijker teken dat de lente in aantocht is dan 
het plotselinge verschijnen van tenten en biertafels 
in de Brusselse parken of op de Brusselse pleinen. De 

voorbije jaren is het aantal activiteiten in de hoofdstad exponen-
tieel toegenomen: wijkfeesten, brocantes, festivalletjes, afterwork 
apero’s en andere openluchtevenementen. Elk park krijgt zijn 
guinguette, een buitenbar waar je kan drinken en eten al fresco. 
Die bruisende invasie van de publieke ruimte betekent echter ook 
dat er dan even geen plaats meer is voor de ‘normale’ bewoners 
en gebruikers ervan. Want niet alleen de tijdelijke buitenrecreatie 
is gegroeid, de voorbije acht jaar is ook het aantal mensen dat op 
straat leeft in Brussel verdubbeld. Volgens de laatste – voorzich-
tige – schattingen telt Brussel nu minimaal vijfduizend dak- of 
thuislozen, van wie amper vijf procent echt zichtbaar is in het 
straatbeeld. Slechts voor een deel van hen is in de winter een 
slaapplek beschikbaar. Hier en daar wordt aan de winterplannen 
voor mensen op straat ook in de zomer een verlengstuk gebreid, 
maar hoewel de kijk erop stilaan verandert, hanteert men op veel 
plaatsen nog steeds de logica van de thermometer. De zomer 
houdt voor mensen op straat nochtans evenveel uitdagingen in 
als de winter, zeker nu onze zomers heter worden en de pleinen 
in de steden vaak kreunen onder de hitte. Mensen moeten be-
schutting kunnen vinden tegen de zon en zich voldoende kunnen 
hydrateren. De voorbije zomer was bloedheet en dat was extra te 
merken op plaatsen waar veel straatbewoners samenkomen. De 
hitte, in combinatie met alcoholgebruik en het gebrek aan water, 
zorgde er bij menigeen voor uitdroging en malaise. 

Subtiele motregen en 
lekkere drankjes

Gelukkig zijn er initiatieven om aan de noden van straatbewoners 
tegemoet te komen. Sinds enkele zomers probeert Toestand, de 
organisatie waarvoor ik werk, leegstaande gebouwen om te toveren 
tot nieuwsoortige ontmoetingsplekken. Maar we experimenteren 
eveneens in de publieke ruimte. We ontwerpen plekken waar je 
gratis water (en koffie en thee) kan drinken en gewoon een beetje 
onder een parasol in een ligstoel kan zitten dommelen zonder 
verjaagd te worden. Anders dan in de meeste hippe zomerbars 
word je bij ons ook niet verondersteld te consumeren.

Zo hebben we een zomer lang een guinguette uitgebaat op 

het Marie Jansonplein in Sint-Gillis. Met een aanbod van lekkere 
drankjes, zonder alcohol maar wel gratis. We parodiëren de looks 
van een hippe strandbar met ligstoelen, kleurrijke vlaggetjes en 
een hipsterlogo. We schenken huisgemaakte ijsthee en kombucha. 
Iedereen is er welkom, als in: niemand wordt weggejaagd. Naast 
ons tijdelijke paviljoentje installeren we ook een waterkraan. 

Rond die kraan ontspinnen zich langzaamaan steeds meer 
activiteiten. Mensen komen er drinken, een vrouw wast er regel-
matig zorgvuldig haar lange haren, iemand vult een bidon voor 
een theepot die elders in een zelfbouwfavella op het vuur staat. 
Tijdens een extreem hete zomer hangen we een gazonsproeier 
in de bomen die we op de heetste momenten water laten ver-
stuiven - een subtiele motregen die je eerst haast niet opmerkt, 
maar die toch verfrist. Voorbijgangers blijven er enkele minuten 
staan voor wat verkoeling. Maar ook vogels komen erop af om 
te drinken en te badderen. 

Pop-up kapperszaak 

Die ervaring inspireert ons om ook op andere plekken in de 
stad waar wij actief zijn waterpunten te voorzien. Rond een wa-
terkraan ontstaat zo telkens opnieuw een dorp. Iemand maakt 
zijn kleren schoon. Iemand vindt een tuinstoel en begint een 
pop-up kapperszaak. Iemand poetst ‘s ochtends bij de kraan zijn 
tanden, iemand wast er ’s middags tomaten en sla voor bij een 
spontane barbecue. Rond een van de kranen hebben we een hokje 
gebouwd, waar mensen zich discreet van kop tot teen kunnen 
wassen zonder van exhibitionisme beschuldigd te worden. Zo 
wordt één waterkraan in de zomer al snel de openluchtbadkamer 

van een vijftigtal mensen.
Probeer voor je-
zelf maar eens te 

turven hoe vaak 
je op een dag 

drinkwater 
gebruikt. 
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Een van onze eerste handelingen ’s ochtends is het opendraaien 
van een kraan. Het doorspoelen van het toilet. Als het dorstig 
weer is en er op de wegen lange files staan, worden er waterzakjes 
uitgedeeld. Een festivalweide heeft waterpunten, een sportclub 
met zin voor verantwoordelijkheid verstrekt gratis water. Maar 
voor wie op straat leeft, zijn de opties een pak beperkter. 

Water is nochtans een basisvoorwaarde om gezondheids - en 
hygiënebehoeften te vervullen. Hygiëne is letterlijk: het verjagen 
van ziekteverwekkers door schoon te maken. Persoonlijke hygiëne 
is niet alleen cruciaal voor je fysieke maar ook voor je mentale 
gezondheid. Wie niet fris ruikt, wordt gemeden. Terwijl mensen 
die op straat leven net behoefte hebben om in verbinding te zijn 
of te blijven met anderen.

Dak- en thuislozen hebben meer dan gemiddeld psychische 
problemen, verslaving, schizofrenie… Die problemen krijgen ze 
deels door het leven aan de ‘onderkant’ van de samenleving, maar 
mensen met stevige psychische problemen komen ook sneller aan 
de ‘onderkant’ terecht – en belanden zo in een vicieuze cirkel. 

Uit recent Nederlands onderzoek naar de leefomstandigheden 
van dakloze mensen bleek dat de meesten van hen meerdere ge-
zondheidsproblemen hebben. Bijna allemaal hebben ze psychische 
problemen (98,6 %), vaak behoorlijk ernstig. Ook verslaving (78 
%), fysieke problemen (59 %) en verstandelijke beperkingen (bijna 

40 %) komen veel voor. Hun psychische problemen zorgen voor 
ernstige beperkingen in het sociaal-maatschappelijk functioneren. 
Een simpele waterkraan maakt deze mensen nu ineens zichtbaar 
in het straatbeeld.

Romeinse publieke badhuizen 

De privébadkamer is eigenlijk een relatief recent fenomeen. 
Historisch gezien was lichaamshygiëne een collectieve aange-
legenheid, waarvoor dan ook de nodige infrastructuur werd 
gebouwd. Vanaf de derde eeuw voor Christus al bouwden de 
Romeinen publieke badhuizen - balneae - waar mensen niet 
alleen kwamen om zich te wassen maar ook om er te sporten en 
te ontsnappen aan de stadsdrukte. Na de islamisering werden de 
Romeinse badhuizen aangepast voor rituele reiniging en begon 
stromend water het over te nemen van onderdompeling. In lan-
den waar veel moslims wonen kan je voor je waterbehoeften en 
hygiëne ook vandaag nog altijd in de moskee terecht. In Sarajevo 
of Istanboel zie je in het straatbeeld pictogrammen die je de weg 
wijzen naar de maqsura, het stuk van de moskee waar mensen 

zich ritueel reinigen voor het gebed. Ook in 
Praag en Boedapest heb je nog steeds een 
heuse badhuiscultuur rond natuurlijke 
warmwaterbronnen in badhuizen die al 
dateren uit de Romeinse tijd. 

Hoe logisch de link tussen gezondheid 
en hygiëne ook mag zijn, toch is de toegang 

tot gratis schoon drinkwater in de stad nog 
verre van evident. Drankfonteintjes worden soms 

afgesloten, net omdat er een spontaan dorpsleven 
rond ontstaat. Diverse stadsdiensten hebben ons meer dan eens 
verzocht een kraan af te sluiten ‘omdat ze te vaak wordt gebruikt’.

De zomer heeft voor mensen op straat echter evenveel uitdagingen als de winter foto’s © Bernardo Hildalgo Robles
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Vakbond der giganten

Gek toch dat mensen voor 70 procent uit water bestaan en er 
toch geen vrije toegang toe hebben. Ik sta er vaak van te kijken 
hoe sommige mensen erin slagen zichzelf en hun spullen 
schoon te houden, ook al hebben ze geen vaste verblijfplaats. 
Gelukkig bestaan er in Brussel enkele organisaties die inspelen 
op hun noden. Zo haalt de mobiele wasserette Bulle bijvoorbeeld 
met twee bestelwagens, elk uitgerust met twee wasmachines en 
drogers, iedere week op vijf verschillende sleutelplekken in de 
hoofdstad 275 kilo wasgoed op. 

Een douche kan een mens transformeren. Vertrekkend van 
dat idee heeft een aantal geëngageerde burgers ruim tien jaar 
geleden de vzw DoucheFLUX opgericht die, zonder enig onder-
scheid, levensnoodzakelijke sanitaire diensten aanbiedt in haar 
dagcentrum. Elke maandag komt bij DoucheFLUX het ‘Syndicaat 
der giganten’ samen – ‘Le syndicat des immenses’. (Immense is 
een acroniem voor ‘Individu dans une Merde Matérielle Énorme 
mais Non Sans Exigences’, vrij vertaald: een individu dat weliswaar 
materieel in de shit zit, maar daarom niet minder van het leven 
verlangt.) Het syndicaat heeft een kosten-batenanalyse laten 
maken die aantoont dat het niet per se duurder is om huisves-
ting te voorzien dan om thuisloosheid te laten voortduren. Het 
beeld van straatbewoners hoort bij de stad, in die mate dat we 
soms vergeten dat het ‘daklozenprobleem’ wel degelijk oplosbaar 
is. Het beste voor de gezondheid van een straatbewoner blijft 
natuurlijk een eigen huis. Maar tot er meer middelen vrijkomen 
om hun een permanente plek te bieden, moeten mensen maar 
zien te overleven. 

We kunnen misschien beginnen met op elk plein een waterkraan. 

Hoe logisch de link tussen 
gezondheid en hygiëne ook 
is, toch is de toegang tot 
gratis schoon drinkwater in 
de stad verre van evident 


